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Thema: “Hoe zie jij het?’ 

  
Welkom  
 
Zingen Lied 42: 1 en 6 Als een uitgeputte hinde ( nieuwe psalmberijming)  
 
1.Als een uitgeputte hinde 
die naar stromend water smacht, 
zo verlang ik U te vinden, 
God, mijn levensbron, mijn kracht. 
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 
Wanneer zal ik bij Hem zijn? 
Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 
zal zijn glimlach mij begroeten? 

 
6. Waarom, ziel, zo aangeslagen? 
Waarom boordevol verdriet? 
Hoop op God en laat je dragen. 
Hij vergeet je zeker niet. 
Want de dag komt – heb geduld! – 
dat je Hem aanbidden zult. 
Straks zal ik zijn naam belijden: 
Hij zal mij opnieuw bevrijden. 
 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
 
V: Onze hulp is van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen 
V:  namens God mag ik u groeten 
             Met de liefde en vrede van God de Vader om ons,  
             Door onze Heer Jezus Christus naast ons 
             Door de Heilige Geest in ons 
A: Amen 
 
Symbolisch bloemstuk 
 
Kyriegebed  
 
Zingen: NlvdK lied  886 Abba Vader 
 

Rondom het woord 
 
 
 



Project 
En inleiding op het thema: “Hoe zie jij het?” 
 
Zingen NlvdK Lied 23 C  1 en 2 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
 
Gebed bij opening van de schriften 
 
Zingen NldvdK lied 23 C vers 5 
 
Lezing: Johannes 9:1-41 
 
Zingen: Lied 534 : 1,2,3 en 4 Hij die de blinden weer liet zien 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 839: 1, 3 en 4 Ik danste die morgen toen de schepping begon 
 
Rondom gebeden en gaven 
 
Pastorale mededelingen 
  
Gebeden, stil gebed, ( gezongen) Onze Vader 
Zingen lied 1006: 1 Onze Vader in de hemel 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Lied 686: 1 en 3 de Geest des Heren heeft 
 
Zegen 
Ga met God, en Hij zal met je zijn 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Zij zal met je zijn. 
 
Gezongen amen  (3x)  
 
Orgelspel 
 


